
Saai January

Nou…. Daar zijn we weer. Na een jaar stilstaan, toch maar weer een keer proberen om iets leuks, 
actueels, grappigs en rakend op papier te krijgen. Waarom dat zo lang heeft moeten duren? Laten 
we het houden op een samenkomst van verschillende dingen. Sommige leuk, maar ook sommige 
wat minder leuk. Niet dat het slecht me me gaat, maar soms zit je hoofd te vol met bijzaken of 
dingen die je leven beheersen. En soms heb je net dat ene zetje nodig om weer te doen waar je 
passie ligt. Dat kan net dat ene gesprekje zijn, een kleine gebeurtenis die weer net dat vonkje geeft 
of juist weer net even de mindset die je weer nodig hebt om jezelf weer te herpakken. In mijn geval 
is dat alledrie het geval. Maar bovenal het boekje dat op het moment van schrijven voor me ligt, met
de mooie titel ‘Jij Kan Dit (Echt)’. Niet dat ik het al gelezen heb, maar het zien van de titel is al 
genoeg. Komende maand ga ik het boekje uiteraard ook maar eens lezen, wie weet zit daar ook nog 
iets moois in om over te schrijven. Maar vooruit, ik ga weer schrijven dus.

Maar waarover kan ik dan schrijven? De eerste maand van het jaar is amper voorbij en dat is nou 
meestal niet de meest actieve maand van het jaar. Iedereen heeft nog de buik vol van alle feestdagen
en is vooral bezig met weer tot rust komen en het volhouden van de goede voornemens. 
Sportscholen hebben deze maand een piekmaand, dieetboeken vinden gretig aftrek, de producenten 
van nicotinepleisters draaien een topomzet en de slijterijen houden het enkel nog vol door de 
buffers die ze in december hebben kunnen opbouwen. Dat laatste heeft te maken met het fenomeen 
‘dry january’, waarin je dus een maand lang van de alcohol probeert af te blijven. Voor sommigen 
onder u een vloek, voor sommigen een zegen. Persoonlijk vindt ik allebei wat te zeggen. Want wat 
dat betreft kun je de mensheid prima onderverdelen in twee categorieën. Bij de ene helft komt er 
namelijk alleen wat zinnigs uit als er een fles wijn in zit, de andere helft raakt hierdoor juist totaal 
ontremd. Waar ik mezelf dan toe reken? Dat oordeel mag u lekker zelf vellen.

Schijnbaar is januari dus niet de beste maand om weer eens een schrijfsel uit te gaan proberen. Wat 
dat betreft kun je het dan ook beter omschrijven als ‘saai january’. Maar met de twee categorieën in 
de hand, wil ik het toch gaan proberen. Neem nou bijvoorbeeld de groep die beter iets alcoholisch 
kan nuttigen om er nog iets zinnigs uit te krijgen. Neem nou bijvoorbeeld VVD voorvrouw Dilan 
Yesilgöz, die door sommige mensen ook wel wordt omschreven als ‘de vrouw met meer 
lettergrepen dan inhoud’. Kan iemand die vrouw alsjeblieft voorzien van een fles Sambucca of iets 
soortgelijks! Misschien dat ze dan iets losser en redelijker naar de wereld om haar heen kan gaan 
kijken en heel misschien dan ook eindelijk doorkrijgt hoe lachwekkend ze is. Ze wisselt nog vaker 
van beleid en mening dan een Spaanse hogesnelheidslijn van spoor, maar komt daar schijnbaar wel 
een stuk beter mee weg. En met dat ‘beleid’ zitten we straks dus weer vier jaar opgescheept. 
Moeder natuur heeft nog met een paar goede sneeuwbuien geprobeerd ons hiervoor te behoeden, 
door hiermee te voorkomen dat zij het kon vliegen en dus niet op tijd aanwezig kon zijn bij de 
formatiebesprekingen. Ik denk dat ik namens velen mag spreken, als ik zeg dat we alle ongemakken
hiervan voor lief hadden genomen hiervoor. Maar niemand in Den Haag die deze hint scheen te 
begrijpen.

Wie ook wel een kleine alcoholische versnapering kan gebruiken, is onze eigen Nederlandse Kuifje.
Ja, ik heb het over Geert Wilders. Want los van wat je ook van hem mag vinden; als je al 22 jaar 
niet zonder beveiliging over straat kunt, ben je ondertussen wel toe aan wat shotjes of een grote fles 
Bacardi (zonder cola!). Helaas zijn dusdanige bedreigingen tegenwoordig de normaalste zaak van 
de wereld. Dus schijnbaar is er dus ook een groep mensen die juist iets teveel van dat spul nuttigt, 
want dat soort dingen doe je of niet nuchter of komt juist doordat je iets teveel aan hersencellen bent
verloren hierdoor. Maar goed, terug naar Geert. Want als je fractie een paar kloven gaat vertonen, 
dan heb je aan één fles niet genoeg, dan kun je beter aan de eerste de beste brouwerij vragen om een
tankwagen voor de deur zetten. Kleine tip: let er dan wel op dat Dion Graus niet te vaak ‘even naar 
buiten’ loopt, want voor je het weet gaat hij weer staan raaskallen voor de eerste de beste camera. 



Wat dan schijnbaar wel goed werkt, is Marjolijn Faber een paar slokjes te geven. Dan gaat ze 
namelijk weer, zonder gene, weer voor een microfoon staan en dat leidt de aandacht mooi af. En 
heel misschien levert dat ook een mooie fractievergadering op, waarbij Marjolijntje op de tafel 
klimt en roept ‘Ik ben bier!’Heeft ze in haar carrière tenminste nog één keer een goed punt gemaakt.

Wie zeker geen alcohol nodig heeft, maar zeker wel een mooie fles bubbels verdient, is de 
Haarlemmermeerse fractievoorzitter Kim Denie. Hoewel…. Ik vraag me af of een fles bubbels 
voldoende is. Deze dame verdient wat mij betreft daarnaast ook nog een mooie bos ruikers, een 
compleet verzorgde vakantie in het mooiste hotel (inclusief complete verzorging!) en een staande 
ovatie. Want door tijdens een raadsvergadering binnen 45 minuten een zakje wiet te laten bezorgen, 
toonde zij glashard aan dat de Haarlemmermeer het Sodom en Gomorra van Nederland is. 
Schijnbaar kan de jeugd nog voor de deur van het schoolgebouw massaal aan de wiet en vapes (en 
God weet wat dus nog meer) komen. Zo makkelijk gaat dat dus daar! En dat toonde zij glashard aan
op deze manier. Een vrouw van de wereld dus, die er absoluut geen doekjes om wind. Dus geen 
urenlang slap geouwehoer, loze gelul in de ruimte en knikkebollende raadsleden, maar gewoon 
duidelijke taal en actie. Ik snap dat dit even schrikken is voor de dooie mussen in de raad, vandaar 
waarschijnlijk ook de geschrokken reacties en veroordelingen. Zeker bij het noodlijdende PvdA, 
waar ze al jarenlang niet meer gewend zijn aan duidelijke woorden en actie. Maar ik mag toch 
hopen dat ze daar nu wel wakker zijn en haar op zijn minst voordragen voor een lintje. Wat zeg ik? 
Ik denk dat onze Kim bij de volgende verkiezingen de nieuwe lijsttrekker is, glorieus de 
verkiezingen wint en de eerste glanrijke Minister Presidente van Nederland wordt. Wat haar slogan 
moet worden? ‘Ik maak beleid!’

Al met al kun je dus eigenlijk best concluderen dat januari allesbehalve ‘saai’ was en kunnen we 
ons opmaken voor een knetterende rest van het komende jaar. Zeker als het aan Trump ligt. Dus 
wellicht is het goed dat Frankrijk, dankzij de importheffingen, gaat voorkomen dat er teveel 
champagne die kant op gaat. Ik wens u een mooi februari!

P.S.: wist u al dat prinses Annette binnenkort weer vrijgezel is? Ze hoeft zich echter geen zorgen te 
maken over het vinden van een woonruimte, ze mag van haar ex kiezen uit de 500 andere pandjes in
Amsterdam. Proost!


